Het moederhart van God 8 mei 2016

1.

Inleiding.
Vandaag is het Moederdag! Voor sommigen maar een commerciéle dag. Het is wel een gelegenheid om ex-

tra waardering en dankbaarheid te uiten naar je moeder.

Moederdag is in ons gezin altijd een gelegenheid geweest om “mama” te eren, maar ook Marijke, die moe-
der is van onze kinderen. Mijn vader deed dat ook naar mijn moeder toe en zette haar letterlijk in de bloe-
metjes.

Mogelijk is Moederdag een moeilijke dag voor je.

— Misschien heb jij slechte herinneringen aan je moeder.
— Miisschien verlang jij er naar om moeder te worden.

— Misschien heb jij geen contact meer met je kinderen.

— Misschien ben jij een alleenstaande moeder, die er helemaal alleen voor staat om de kinderen op te
voeden...

— Mijn moeder leeft niet meer, maar ik kan met dankbaarheid terugkijken naar wat zij voor mij heeft be-
tekend.

Toen ik wat ideeén aan het verzamelen was kwam ik een artikel tegen met als titel “Het moederhart van
God”!

ot moedlerhart o Grod.

God als moeder.

God schiep ons naar Zijn beeld, man en vrouw. In God zijn alle kenmerken, eigenschappen van een vrouw
aanwezig.

“God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep hij de mensen.” Genesis 1: 27 NBV.

In veel plaatsen in de Bijbel wordt God beschreven als man, als Vader. En op enkele plaatsen wordt God als
moeder voorgesteld.

Wij zijn geschapen uit een passievolle relatie tussen Vader, Zoon & Heilige Geest.
— Jij bent gewild.
— lJij bent geliefd zoals een moeder van haar kind houdt.
— God wil jou koesteren zoals een moeder haar kind koestert.
God is zowel mannelijk én vrouwelijk, vader én moeder.
Zijn mannelijke kant vecht, verlost, bevrijdt.
Zijn vrouwelijke kant troost, beschermt, verzorgt.
Als Vader roept Hij ons naar buiten, leert Hij ons lopen, op eigen benen staan en de wereld ingaan.

Als Moeder roept Hij ons naar binnen, om daar de tranen van onze ogen te wissen, onze neus te snuiten
en ons te wiegen in Zijn schoot.
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3. Beschermen zoals een hen.

“... Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder
haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.” Matthelis 23: 37b NBV.

Zoals een moeder haar kinderen wil beschermen en bijeen brengen zo wil God ons beschermen en bijeen
brengen.

God nodigt ons uit om onder haar vleugels bescherming te vinden.
— Zijn hart gaat naar je uit.
— Gods hart is gebroken als we niet bij Hem willen schuilen, als we Hem afwijzen.

— Gods moederhart breekt als Haar kinderen, lijden, ziek zijn, verdrietig zijn, onrustig, doelloos rond dwa-
len, ...

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”
Matthelis 11: 28 NBV.

— Hij wil jou rust geven, Hij wil je verkwikken, Hij wil je lasten dragen.

— Kom naar mij.

4. Toegewijd als een moeder.

“De Heer zegt: "Maar Jeruzalem zegt: ‘De Heer heeft mij in de steek gelaten. Hij is mij vergeten.” Maar

kan een vrouw haar baby vergeten? Zou ze niet meer voor haar eigen kind zorgen? Maar zelfs als zij haar

kind zou kunnen vergeten, k zal jou nooit vergeten, Jeruzalem! Kijk, Ik heb je naam in mijn handen ge-

schreven. Ik let aldoor op je veiligheid.” Jesaja 49: 14 — 16 BasicBijbel.
Hier uit God zich met moederlijke gevoelens — ik zal je niet vergeten — ik zal voor je zorgen. Jij bent onder-
deel van mijn leven, jij bent uit Mij/Ons voortgekomen, ik zal je veiligheid bieden.

5. zelfopofferend als een moeder.

Een moeder heeft er alles voor over om er te zijn voor haar kind. Soms zetten zij hun carriére even aan de
kant om voor hun kind te zorgen.

e Salomo wist dat een moeder alles voor haar kind over heeft.
Twee vrouwen komen naar Salomo zodat hij recht zou spreken.

Beiden hadden een baby gekregen, ... haar kind is ‘s nachts doodgegaan, want zij was erop gaan liggen...
het kind verwisseld ... Salomo beslist het kind in 2 te hakken, elk de helft...

“De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdra-
gen en riep uit: ‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet!”
1 Koningen 3: 26 NBV.

¢ Jezus kende het lijden dat voor Hem lag.

In de laatste avond samen met zijn discipelen beschrijft Jezus dat Hij zal moeten lijden, Je zult bedroefd
zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.

“Als een vrouw een kind krijgt, heeft ze pijn. Maar als het kind er eenmaal is, is ze daar z6 blij mee, dat ze
niet meer aan de pijn denkt.” Johannes 16: 21 NBV.
“Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend
aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het
kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.” Hebreeén 12: 2 NBV.

— Jezus, wist welk lijden Hij zou ondergaan, door mensen bespot, gemarteld en verlaten en schijnbaar
ook door God. Hij heeft zich zelf opgeofferd voor jou en mij.

— Vader, Zoon en Heilige Geest hebben er alles voor over gehad om jou en mij leven te schenken. Her-
stel, genezing, een nieuwe identiteit, opgenomen te worden in Zijn gezin.

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”
Johannes 15: 13 NBV.
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6. Troosten zoals een moeder.

“Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar
treuren nu samen met haar jubelen.
Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.
Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken
als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden
gewiegd op haar schoot.
Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden.”

Jesaja 66: 10- 13 NBV.

Vb. Als kind ging ik naar mijn moeder, bij mijn 1°* liefdesverdriet. Er waren dingen die ik met mijn moeder
besprak en absoluut niet met mijn vader.
Vaak was Marijke degene waar onze kinderen naar toe gingen om getroost te worden.

ste

— Als een klein kind valt, heeft de man vaak als 1
beurd, waar doet het pijn, wie heeft het gedaan?

reactie, waarom ben je gevallen, wat is er precies ge-

Moeders/vrouwen hun 1° reactie is het kind op te pakken, te knuffelen en te troosten.
— Jesaja beschrijft God als een moeder die haar kinderen troost, omarmt.
— God die wil voorzien, zoals een baby aan de borst van zijn moeder.

Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.

Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot.
— God is de bron van leven — een rivier van vrede zal vloeien.
— God wil ons bij zich houden, dragen, wiegen, laten uithuilen.

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God
die ons altijd troost ...” 2 Corinthiérs 1: 3 NBV.

¢ Belofte van de Trooster.
Voor Zijn lijden en sterven belooft Hij ons de Heilige Geest — de Trooster.

“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent
Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom
weer naar u toe.” Johannes 14: 16 — 18 HSV.

Afgelopen donderdag hebben we Hemelvaart gevierd. Op het moment dat Jezus Zijn discipelen gaat achter-
laten zegt Hij dat ze moeten wachten in Jeruzalem tot zij de belofte van de Vader zouden ontvangen.

“Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst
heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij ge-
looft, “zo zegt de Schrift.” Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen;
de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.”

Johannes 7:37 — 39 NBV.

e De Heilige Geest.

Jezus praat soms over de Heilige Geest met het persoonlijk voornaamwoord Hij, terwijl het Griekse
woord voor geest — pneuma - onzijdig is en het Hebreeuwse woord — ruach (wind, geest) — vrouwelijk.

— Bij de schepping blies God de levensadem in.
— Jezus wordt verwekt door de Heilige Geest.

— De Heilige Geest heeft alles te maken met leven. Door de Geest worden we opnieuw geboren — de
Heilige Geest getuigd met onze geest dat we Gods kinderen zijn.

— De Geest is altijd uit op relatie, ontmoeting, verbinding, intimiteit en uitwisseling.

Jefta - Breda pagina 3/4



Het moederhart van God 8 mei 2016

Helend.

Vooral voor mensen die een problematische relatie met hun moeder hebben, kan het moederschap van
God zo helend zijn. God als ‘vervanging’ voor een liefdeloze moeder. En ook voor mensen die te lijden
hebben gehad onder een tirannieke vader kan het bevrijdend werken om zich aan God te mogen toever-
trouwen als aan een moeder. Vaderliefde én moederliefde zijn allebei bij God aanwezig. Ook daarin is
God volkomen. God alleen als ‘man’ en Vader zien maakt Hem kleiner dan Hij is.

Met dit vader en moeder tegelijk zijn, is onze God, misschien raar gezegd, sterk én kwetsbaar. Hij vecht
als een leeuw voor Zijn kinderen, maar wordt ook tot in het diepst van Zijn ziel gepijnigd als het met een
van hen niet goed gaat.”

Misschien is Moederdag een moeilijke dag voor je.

Misschien heb jij slechte herinneringen aan je moeder.
Misschien verlang jij er naar om moeder te worden.
Misschien heb jij geen contact meer met je kinderen.

Misschien ben jij een alleenstaande moeder, die er helemaal alleen voor staat om de kinderen op te
voeden...

Mijn gebed voor je is dat Moederdag 2016 een begin/voortzetting mag zijn van Zijn genezing in jouw leven.

Beschermen zoals een hen.
Toegewijd als een moeder — door dik en dun staat God naast je!
God heeft zichzelf opgeofferd voor jouw redding/heling/leven.

Troosten zoals een moeder.

Getroost om te troosten.

“Dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die keer op keer barmhartig is, de God
die in elke omstandigheid troost. Hij troost ons in alle moeilijkheden en hij stelt ons zo in staat anderen in
al hun moeilijkheden te troosten met de troost die wij van hem ontvangen.” 2 Corinthiérs 1: 3 - 4 GNB.

Wij zijn gezonden, gezalfd, zoals Jezus.

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede

nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen

hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, ..., om allen die treuren te troosten,”
Jesaja 61:1—2 NBV.
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